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En toen was het 2024 
  
  

Beste %%first_name%%, 

 

Laat me jullie eerst en vooral een gezond en gelukkig 2024 wensen…en een goed 

varkensjaar. Voorspellingen zijn altijd zeer moeilijk te maken maar nu lijkt het nog net iets 

moeilijker dan anders.  

 

Wat wijst op een goed jaar? 

Er zijn de dure biggenprijzen op dit moment die er op wijzen dat er veel activiteit te verwachten 

is. Integratoren, voornamelijk in Spanje, zijn op zoek naar de vleesvarkens van het voorjaar. 

Slachthuizen en verwerkers vrezen voor een tekort aan dieren, jagen nu op de biggen wat 

zorgt voor een export van gemiddeld meer dan 10.000 biggen per week het afgelopen jaar 

richting Spanje, de laatste weken zelfs nog meer. Of dit gebeurt vanuit de vraag naar vlees of 

om het slachthuis ‘voldoende te laten draaien’ is niet duidelijk. Maar dat in Spanje het aanbod 

beperkt is, onder andere door de blijvende problemen met PRRS, is wel duidelijk. Met de 

stabiele voerprijzen van vandaag en de niet te zotte energieprijzen weten we wat het 

vleesvarken ongeveer moet opbrengen over enkele maanden, startende van een big van bijna 

100€ op 25 kilo. We hopen dus op goede vleesvarkensprijzen in het voorjaar.  

 

Het totale aanbod aan vleesvarkens binnen Europa neemt verder af en de consumptie van 

varkensvlees daalt binnen Europa slechts beperkt. Hierdoor zal de zelfvoorzieningsgraad, die 

in 2022 nog iets boven de 120% bedroeg, in 2023 al een flink pak onder dit getal zitten. Ook 

dit is hoopvol om de prijzen op een hoger niveau te houden. 

 

Onze buren over het kanaal helpen flink mee om dieren te kopen. Sinds Brexit en de crisis in 



de UK, gaat er steeds meer vlees, tegen goede prijzen, naar het Verenigd Koninkrijk. 

 

Over de hele wereld blijft de consumptie van varkensvlees stijgen en is er ten minste al een 

erkenning dat varkensvlees moet geproduceerd worden waar dit het meest efficiënt en met 

dus met de minste emissies kan. Zelfs de Wereld Voedsel Organisatie (FAO) gaat in dit 

verhaal mee. 

 

Wat wijst op een minder goed jaar? 

De prijzen in Noord Amerika zijn op dit moment de helft van de prijzen in de EU. Dit betekent 

dat Amerika op de exportmarkten van Europa een keiharde prijsoorlog voert. Dit kan vooral op 

korte termijn problemen geven. Intussen neemt de stapel en productie daar ook af waardoor 

het aanbod de tweede helft van het jaar ook over de plas zal dalen… en de prijzen stijgen. 

Rusland en China komen steeds beter overeen en dus wordt onze exportmarkt naar het verre 

Oosten bedreigd door de Russen. Wetende dat we toch nog steeds 15% van onze productie 

moeten exporteren, kunnen we elke kink in de kabel missen.  

 

Brazilië zet steeds meer in op export van vlees. Hun kostprijzen zijn ongeveer 60% van deze 

in Europa maar hun afstanden tot havens en consumenten is een pak hoger. En vergeet ook 

niet dat ook zij te maken hebben met inflatie en stijgende kosten. 

 

En intussen… 

....zijn we dus begonnen aan een nieuw jaar, met de overname van Choice door Axiom, met 

de zekerheid dat er ook in 2024 nog fokkerijorganisaties zullen verdwijnen of samengaan, met 

mijn aanvoelen dat er sinds een aantal maanden een positiever beeld van landbouw als 

voedselvoorziener wordt geschetst, maar vooral begonnen aan een nieuw jaar waar we weer 

verwonderd kunnen worden door technische evoluties, creatieve oplossingen of door kennis 

die we links en rechts verzamelen. 

Ik ga er in ieder geval enthousiast tegen aan! 

 

Vriendelijke groeten, 

Geert Rombouts 

 


